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T o l e r a n t  -  h o e z o ? 

Verschillend maar 
toch verbonden

‘Planeet boven poen, planeet boven poen!’ Al demonstrerend komen we langs het 

Mauritshuis. We lopen door het hart van de democratie. Als we ergens kunnen 

demonstreren met invloed is het hier wel. Langzaam raken ook de achtersten uit de 

stoet het uitzicht op de Hofvijver kwijt. Amber en ik kijken elkaar aan. Ik lees een 

mix tussen adrenaline en wanhoop af van haar gezicht. We glimlachen even, maar 

schreeuwen bijna gelijk weer mee met de menigte. ‘Planeet boven poen!’ Ik merk 

dat de stemming steeds wanhopiger wordt, agressief ook. Nu zijn we bijna bij het 

Malieveld. Stiekem krijg ik spijt. Spijt dat ik ben meegegaan. Spijt dat ik hier ben. 

Het begon allemaal drie weken geleden, toen Amber 

in de lunchpauze op school naar me toekwam. ‘Vind 

je het leuk om mee te gaan met een demonstratie?’ 

Ik was verbaasd en wist even niet wat ik moest 

zeggen. ‘Maar waarvan dan en waarvoor eigenlijk?’ 

‘Dat app ik je nog wel’, zei ze toen de bel ging. 

Aan de keukentafel, ’s avonds, begon mama ook 

ineens over een demonstratie. De buurvrouw 

had aan mama gevraagd of ze mee ging naar een 

boerendemonstratie. ‘Oh echt?’, zei ik, ‘Amber 

vroeg ook al of ik meeging naar een demonstratie 

op precies dezelfde dag.’ Een paar minuten later 

kreeg ik een appje. Toen ik het las, voelde het alsof 

papa en mama me enorm doordringend aankeken. 

Ik schrok en zuchtte. ‘Gaat het wel?’, vroeg mama. 

‘Wat is er aan de hand?’ Ik bleef nog even stil. Als ik 

al zou willen praten, was dat waarschijnlijk niet eens 
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gelukt. ‘Papa, mama, ik moet iets bekennen’, begon 

ik stotterend ‘Amber heeft me meegevraagd voor 

een klimaatdemonstratie. Het doel is om overheden 

op te roepen om fossiele brandstoff en te minderen 

en ook…’ ik barstte in huilen uit. ‘Ook om de veesta-

pel te verkleinen.’ 

Arie kwam net binnen. ‘Niks veestapel verkleinen, 

niemand komt aan onze koeien!’ Zijn laatste 

worden zwakte hij wat af, waarschijnlijk omdat hij 

mij zag huilen. ‘Wat is hier aan de hand?’ Gelukkig 

legde mama alles uit, zodat ik het niet hoefde te 

doen. Het enige wat ik al huilend toevoegde, was: 

‘Sorry dat ik dit nooit durfde te vertellen, maar 

ik denk dat we zo de wereld moeten redden.’ 

Het werd even heel stil. Ik weet niet hoelang het 

duurde, maar het voelde alsof er urenlang niets 

gezegd werd. De stilte werd verbroken door Arie: 

‘sjonge jonge wat een onzin, daar kl…’ ; hij werd 

abrupt onderbroken door mama, ‘even stil Arie, 

moet je nagaan hoe moeilijk het wel voor d’r is om 

in een boerengezin als dat van ons uit te komen 

voor deze mening; we blijven gewoon een liefdevol 

gezin.’ Door mijn tranen heen zag ik dat Arie moeite 

had zich in te houden. Gelukkig stootte papa ‘m 

vermanend tegen zijn schouder. Toen ik ’s avonds 

naar bed ging, kwam mama naar me toe. ‘Ga maar 

gewoon, het mag echt.’ Stiekem was ik blij, maar 

nog steeds ook heel verdrietig. Wat me positief 

stemde, was dat mama me troostte terwijl ik zoiets 

anders vond dan zij. 

‘Hey gaat het wel?’ ‘Oh ja sorry, ja het gaat.’ Nu 

drie maanden later sta ik hier, in Den Haag. Ik 

weet dat we als we hier de hoek om komen, de 

demonstratie van mama kunnen zien. Ik had zo’n 

dubbel gevoel vanochtend. Mama vroeg of ik mee 

wilde rijden. Terwijl ik instapte, dacht ik er weer 

aan hoe bijzonder, vervelend maar stiekem ook wel 

hoe mooi deze situatie eigenlijk is. Dat mama me 

ondanks al onze verschillen in onze mening, toch 

meeneemt. Intussen naderen we het Malieveld, 

ik zoek tussen alle mensen met zakdoeken en 

trekkers, naar mama. Ik zie de buurvrouw en oh ja 

daar staat ook mama. Ik bedenk me geen moment 

en vlieg op d’r af; we omhelzen elkaar. Ik denk weer 

aan die keukentafel. Wat is het mooi hoe we samen 

verschillend zijn, maar toch enorm verbonden. 
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