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Tolerantie 
zonder 

grenzen

Tolerantie, best een heel mooi woord,

Maar weet jij eigenlijk wel hoe dat hoort?

Tolerant zijn naar je vrienden is zo moeilijk niet,

Maar naar die lesbische buurvrouw die je niet graag ziet?

Of naar die verslaafde jongen ergens uit de straat,

Hee�  hij dan echt geen ruggengraat?

En dan die collega, haar gedrag is echt raar,

Eens even horen wat je vriendin zegt over haar.

Kijk toch wat verder dan alleen naar wat je ziet,

Die verslaafde jongen hee�  een rugtas vol verdriet.

Hij koos niet zomaar voor een verslaafd bestaan.

Hij kon het leven anders niet meer aan.

En dan die collega, jij vindt haar raar,

Maar weet je ook wat er aan de hand is met haar?

Tolerantie is het accepteren van de ander zonder mits en maar,

Zonder dode blikken, geroddel of een raar gebaar.

Tolerantie, best een heel mooi woord,

Nog veel mooier als je het ook toepast zoals het hoort.
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