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T o l e r a n t  -  h o e z o ? 

Bloem
Er was eens een zaadje, dat afkomstig was van de 

moederplant, Bellis Perennis, o� ewel het madelie� e, 

dat zweefde in de koele ochtendbries terwijl de zon zijn 

opgang maakte aan het fi rmament en de bloemen teder 

open kuste. Daar was geborgenheid geweest, maar nu 

reisde ze door de eenzame, ijle lucht, speurend naar 

nieuwe gronden. Ze landde in een berm op de wallen bij 

de gracht te Gorinchem en nestelde zich behaaglijk in.

Joshan Vreugdenhil
Winnaar 12 t/m 15 jaar, Spijk
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In die eerste dagen joeg het levenssap door haar 

nerven en eindelijk stak het kiemplantje haar 

voorzichtige bibberende blaadjes boven de harde, 

aangestampte, kale plek die van nu af aan bekleed 

zou zijn met een pracht van een meizoentje. Na lang 

verbeiden straalde de zon met haar gouden gloed 

recht in haar gezicht en dat ontlokte een gelukzalige 

uitstoot van bekoorlijke zuurstof. Ze was thuis.

Het leven ging aanvankelijk van een leien dakje, 

want ze groeide en groeide en groeide als kool, 

maar van de problemen en verschrikkingen die 

spoedig dit arme bloemetje zouden overstelpen 

als de rivier de uiterwaarden overspoelt, had 

Madeliefje nog geen weet. 

Want reeds viel er een schaduw over dit prille begin, 

een schaduw van rivaliserende, egoïstische, niet 

voor ellenbogenwerk afschrikkende buren, die 

elkaar het licht op de blaadjes niet gunden, afkom-

stig van afgunstige margrieten, kwaaie grassen en 

zelfs haar eigen sap-verwanten. Ze proefde voor 

het eerst de harde wereld, die haar niet duldde. 

Die eerste worsteling won ons bloemetje en ze 

kreeg een zeldzame, prachtige, roze kleurentint op 

haar kroonblaadjes. Ze schoot de steile hoogte in, 

waardoor ze nu uitzicht had op de vier windstreken. 

Daarna brak de grote droogte aan, die een bloed-

hete deken op de berm drukte. Zij deed Madeliefje 

smachten en reikhalzen naar heilzaam vocht, maar 

een blik op het uitspansel was afdoende om uit te 

wijzen dat de regen pertinent uit zou blijven. Weldra 

droogde ze uit. De piekende temperaturen trokken 

wandelaars aan, die zich ofwel zuchtend en hijgend 

ofwel huppelend en dartelend door het gras 

werkten en zich neervlijden in de schaduw van de 

hazelaar met hun hoofden steunend op de tassen, 

die precies op haar waren neergezet, waardoor ze 

tegen de grond werd gedrukt en boog. Ze hoorde 

discussies aan over het laatste nieuws of over 

koetjes en kalfjes of het snurken van vermoeide 

toeristen, wat haar na verloop van tijd behoorlijk 

begon te vervelen. Overleven is aanpassen en dus 

verdroeg ze het, maar ze smeekte loslopend wild: 

Wil toch dit arme bloempje tolereren en dit sprietje 

toch niet onder de voet lopeBAMMMM! Daar lag ze 

dan vertrapt. Met moeite richtte ze zichzelf weer op 

door een veerkracht in haar die niet te breken was.

Er verstreek een periode en zo nu en dan regende 

of waaide het en wiegde ze mee met de wind die 

waait waarheen hij wil. Ze was inmiddels een bloem 

van respectabele hoogte voor haar soort geworden. 

Ze dronk met haar wortels gulzig en bloeide met 

haar kroon weelderig, ze maakte wortelstokken in 

de ondergrond en bijen vereerden haar dikwijls met 

een bezoekje. Ze genoot van de vrijheid, de lucht en 

de berm.
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Langzamerhand en geleidelijk kwam er een regen, 

niet van water, maar van een allesverstikkende 

perfi de stikstof die haar sap deed stollen in de nerven 

en haar groei deed stagneren. In die dagen had ze 

het zwaar te verduren en veel te verdragen en de hele 

berm werd getroff en. Daarna bracht de wind echter 

betere tijdingen mee en ze was gered.

Op een dag werd ze gestoord in haar overpeinzingen 

over de bombastische fi losofi e van de dichtbij zijnde 

hazelaar toen een gemene, legergroene, wrede 

soldatenlaars, wiens voetstap haar op haar grond-

vesten deed schudden, hoog en triomfantelijk boven 

haar uit torende en met de scherpe hak in één haal de 

bloem, haar grote trots, van de steel afsneed. De laars 

verdween net zo snel als hij gekomen was...

Ze moest heel veel werk verzetten om wederom een 

nieuwe bloem te ontwikkelen. Toen die af was, na 

hard gewerkt te hebben en met de wortels elk mine-

raaltje in de nabije omtrek gezocht te hebben, kwam 

met de wind het geluid dat ze van alle geluiden het 

meest vreesde: de dodenmars van de vlijmscherpe 

zwaarden van de alom gevreesde grasmaaier.

Ze viel op de knieën en smeekte, uit de grond van 

haar wortels:’tolereer me, o banden van de grove 

grasmaaier, hier te leven en spaar mij, o bladen der 

malende maaiermessen en dat ik nog mijn nageslacht 

aan de wind moge geven en mijn bloem nog eenmaal 

moge sluiten na een zinderende dag, o ga mij voorbij 

en betoon genade, alstuRATSSSSSS.’ Tevergeefs.

Ze schreide ten hemel: Waarom toch, waarom? Had 

de grasmaaier haar niet net kunnen missen? Ze dacht 

aan alles wat anderen haar hadden aangedaan, maar 

ook aan haar eigen daden: hoe ze ook schaduwen had 

geworpen op andere plantjes. Ze overdacht waarom 

men elkaar niet gewoon kon liefhebben in plaats van 

haten, maar ze kwam er niet uit. Madeliefje groeide 

niet meer, noch toen de klokken van de Grote Kerk 

uitgelaten beierden, noch toen het gezellige geroeze-

moes van de Gorinchemse marktdag tot aan de berm 

dreef, noch toen om haar heen allerlei andere kruiden 

en grassen opschoten en de zomer op zijn eind liep.

Plotseling was daar een eendje, een lelijk, onaan-

zienlijk eendje; het dreef op het water, het dook, 

maar vanwege zijn lelijkheid lette geen enkel dier 

op hem. Het waggelde toen naar Madeliefje toe, het 

snikte bij zichzelf, het liet een minuscuul klein traan-

tje vallen op Madeliefje en het waggelde verder. Het 

keek er zo verdrietig bij: het was zijn hele leventje 

al geschopt en geslagen en het zou nog een hele 

winter nood en vrieskou moeten overleven. 

De traan gaf Madeliefje een laatste sprankje energie. 

Ze liet een laatste bloem groeien ten hemel op, ademde 

dankbaar uit en sloot haar kroontje voor de nacht.


